
Het Uur zal niet aanbreken, voordat de mensen zich
gaan beroemen op hun moskeeën

Anas ibn Mālik (moge Allah tevreden met hem zijn) rapporteerde: De boodschapper van
Allah (vrede zij met hem) zei: "Het Uur zal niet aanbreken, voordat de mensen zich gaan

beroemen op hun moskeeën."
[Authentiek] [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه]

De Profeet (vrede zij met hem) bericht ons dat een van de tekenen van de nadering van de
Dag der Opstanding en het einde van het wereldse leven, is dat de mensen zich zullen gaan
begeven tot wederzijds ophemelen en pronken met hun moskeeën; hetzij  door uiterlijke
pracht, versieringen en bouwstijl, hetzij door wereldse vertoon binnen die heilige ruimten,
terwijl moskeeën in wezen slechts zijn opgericht ter gedachtenis van Allah.
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