
Neem uit zijn bezit wat redelijk is en wat jou en je
kinderen genoeg geeft

Van Aisha, de moeder der gelovigen (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd:
Hind bint 'Oetbah, de vrouw van Aboe Soefyan, kwam naar de Profeet (vrede zij met

hem) en zei: "O Boodschapper van Allah, mijn man, Aboe Soefyan, is een gierigaard. Hij
geeft mij niet voldoende van de kosten die ik nodig heb om mezelf en mijn kinderen te
onderhouden, behalve wat ik heimelijk neem uit zijn bezit zonder zijn weten. Is er enige
schuld op mij in deze zaak?" De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: "Neem uit zijn

bezit wat redelijk is en wat jou en je kinderen genoeg geeft."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Hind bint 'Utbah( moge Allah tevreden zijn over haar), vroeg de Profeet (vrede zij met hem)
om advies over haar man, Aboe Soefyan, die bekend stond als gierig en zijn vrouw en
kinderen niet voldoende voorzag, behalve als zij heimelijk uit zijn bezit nam zonder dat hij
het wist. Ze vroeg of zij hiervoor enige schuld had? De Profeet (vrede zij met hem) zei:
"Neem voor  jezelf  en  je  kinderen van zijn  bezittingen een hoeveelheid  die  volgens  de
gewoonte voldoende is, zelfs zonder zijn kennis."
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