
“Neem jullie huizen niet als graven en neem mijn
graf niet als een plaats van waarbij je de gewoonte

hebt regelmatig terug te komen. En Stuur
zegeningen voor mij. Want jullie groet zal mij

bereiken waar jullie je ook bevinden.”

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم
(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Neem jullie huizen niet als graven en neem mijn graf
niet als een plaats van waarbij je de gewoonte hebt regelmatig terug te komen. En Stuur

zegeningen voor mij. Want jullie groet zal mij bereiken waar jullie je ook bevinden.”
[Goed] [Overgeleverd door Aboe Dawoed]

De profeet صلى الله عليه وسلم(vrede zij met hem) verbiedt het verwaarlozen van gebeden in huizen, zodat ze
niet zoals graven worden waarin niet wordt gebeden. Hij verbood het herhaaldelijk bezoeken
van zijn graf en het bijeenkomen bij zijn graf op een regelmatige manier, omdat dit een
middel is naar shirk (polytheïsme). Hij beval om vrede en zegeningen op hem (de profeet) uit
te spreken op elke plek op aarde, omdat dit hem bereikt, zowel van dichtbij als veraf, dus er
is geen noodzaak om specifiek naar zijn graf te reizen.
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