
Verkies soberheid in deze wereld, dan zal Allah van
je houden en verkies soberheid ten aanzien van wat

de mensen bezitten, dan zullen de mensen van je
houden

Aboe Al-‘Abbas Sahl ibn Sa‘d al-Sa‘idi (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt: "Er
kwam een man naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah,

wijs mij een daad aan waardoor Allah mij liefheeft en de mensen mij beminnen.” Waarop
de Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: "Verkies soberheid in deze wereld, dan zal
Allah van je houden en verkies soberheid ten aanzien van wat de mensen bezitten, dan

zullen de mensen van je houden."
[قال النووي: حديث حسن] [رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة]

Een man vroeg de Profeet (vrede zij met hem) hem te leiden naar een daad waardoor Allah
hem zou beminnen en de mensen van hem zouden houden. De Profeet (vrede zij met hem)
antwoordde: “Allah zal van je houden wanneer je de verleidingen van deze wereld verwerpt,
evenals alles wat je in het Hiernamaals niet ten goede komt en alles wat mogelijk schade aan
je godsdienst kan brengen. De mensen zullen van je houden wanneer je sober blijft ten
aanzien van wat  in  hun handen is,  want  zij  koesteren het  van nature;  wie hen daarin
benadert, wekt hun afkeer, maar wie het hen laat, wint hun genegenheid.”

https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/4307

 

https://www.sunnah.global/hadeeth/
https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/4307
https://alnajat.org.kw
https://edc.org.kw

