
De gelijkenis van gelovigen in hun genegenheid,
barmhartigheid en medeleven is als het lichaam;
wanneer een deel ervan lijdt, roepen alle andere

delen op tot slapeloosheid en koorts

Van Nu'man ibn Bashir, moge Allah tevreden zijn over hem die zei: De boodschapper
van Allah (vrede zij met hem) zei: De gelijkenis van gelovigen in hun genegenheid,

barmhartigheid en medeleven is als het lichaam; wanneer een deel ervan lijdt, roepen
alle andere delen op tot slapeloosheid en koorts.

[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) heeft uitgelegd dat de toestand van de moslims onderling
gebaseerd moet zijn op liefde voor het welzijn van elkaar, barmhartigheid, hulpvaardigheid,
en ondersteuning, evenals het vermijden van schade voor elkaar, vergelijkbaar met een
enkel  lichaam.  Wanneer  een  orgaan  ziek  wordt,  reageert  het  hele  lichaam  erop  met
slapeloosheid en koorts.
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