
‘'Bestraf niet met de bestraffing die alleen Allah
toekomt.’'

Overgeleverd door Ikrimah: "Dat Ali (Mag Allah tevreden zijn met hem) een volk in brand
stak. Toen bereikte dit Ibn ‘Abbas, die zei: “Was ik het geweest, dan zou ik hen niet

verbrand hebben, want de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘'Bestraf niet
met de bestraffing die alleen Allah toekomt.’' En ik zou hen gedood hebben, zoals de

Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘'Wie zijn godsdienst
verandert, doodt u hem.’' ”

[Authentiek] [Overgeleverd door Al-Boekhari]

Ali ibn Abi Talib (Mag Allah tevreden zijn met hem), handelde resoluut en stak met vuur een
groep ketters, afvalligen van de Islam in brand. Toen bereikte dit ‘Abdoellah ibn ‘Abbas, Mag
Allah tevreden zijn met hen beiden; hij stemde in met het doden van deze personen, maar
keurde het verbranden met vuur af. Hij zei: “Was ik in zijn plaats geweest, dan zou ik hen
niet met vuur hebben verbrand, want de Profeet (vrede zij met hem) heeft duidelijk gemaakt
dat  niemand met  het  vuur  mag straffen behalve  Allah,  de  Heer  van het  Vuur.  Het  volstaat
hen te doden, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Wie de Islam verlaat en
zijn godsdienst verandert in een andere, doodt hem.’'
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