
ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met
hem) zien urineren, daarna de wassing verrichten en

over zijn khoeffen strijken.''

Overgeleverd van Ibrahim An-Nakhaʿi van Hammam ibn al-Harith, die zei: "Jarir
urineerde, daarna verrichtte hij de woedoeʾ en streek over zijn khoeffen (leren kousen).
Mij werd gevraagd: ‘'Doe je dit werkelijk?'’ Hij antwoordde: ‘'Ja, ik heb de Boodschapper
van Allah (vrede zij met hem) zien urineren, daarna de wassing verrichten en over zijn

khoeffen strijken.''
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Jarir ibn ʿAbdoellah (moge Allah tevreden zijn met hem) urineerde, verrichtte daarna de
woedoe en volstond met het strijken over zijn khoeffen, zonder zijn voeten daadwerkelijk te
wassen. Toen degenen om hem heen vroegen: Doe je dat werkelijk zo?!” Antwoordde hij: “Ja,
ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zien urineren, daarna de wassing
verrichten  en  over  zijn  khoeffen  strijken."  Jarir  was  pas  later  bekeerd  tot  de  Islam,  na  de
openbaring van Soera Al-Ma’ida, waarin de verzen over woedoe werden geopenbaard. Dit
benadrukt dat het strijken over de khoeffen door deze verzen niet is afgeschaft.
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