
“De Profeet (vrede zij met hem) placht, telkens
wanneer hij het gebed van de dageraad had verricht,
in zijn gebedsplaats te blijven zitten totdat de zon in

volle pracht was opgegaan

Overgeleverd van Jabir ibn Samoera (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de Profeet
(vrede zij met hem) het volgende deed: “De Profeet (vrede zij met hem) placht, telkens

wanneer hij het gebed van de dageraad had verricht, in zijn gebedsplaats te blijven
zitten totdat de zon in volle pracht was opgegaan. En hij zei: ‘Hij placht zijn

gebedsplaats, waar hij het ochtendgebed verrichtte, niet te verlaten voordat de zon was
opgegaan. Zodra de zon haar licht boven de horizon verhief, stond hij op.’' Ondertussen
spraken de aanwezigen met elkaar en haalden zij herinneringen op aan zaken uit de tijd

van onwetendheid (Al-Djāhiliyyah). Zij barstten dan in gelach uit en hij glimlachte.”
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Het  behoort  tot  de  soenna  van  de  Profeet  (vrede  zij  met  hem)  dat,  wanneer  hij  het
ochtendgebed (Fadjr) verrichtte, hij bleef zitten in zijn gebedsruimte totdat de zon hoog aan
de hemel stond. Hij stond niet op van de plaats waar hij het ochtendgebed had verricht,
totdat de zon volledig was opgekomen. Wanneer de zon eenmaal opkwam, stond hij op,
terwijl  de metgezellen zich onderhielden en herinneringen ophaalden uit de tijd vóór de
Islam. Hij bleef stil luisteren, glimlachte en lachte soms zachtjes met hen mee.
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