
“Voorwaar, een dienaar bidt het gebed, maar
daarvan wordt slechts één tiende voor hem

opgeschreven, negen tienden, acht tienden, zeven
tienden, zes tienden, vijf tienden, een kwart, een

derde, de helft.”

‘Abdoellah ibn ‘Anama zei: “Ik zag ‘Ammar ibn Yasir de moskee binnengaan en bidden,
maar hij verzachtte zijn gebed. Ik zei tegen hem toen hij naar buiten kwam: ‘'O Aba Al-
Yaqdaan, jij hebt het gebed verlicht.'’ Hij antwoordde: '‘Heb jij gezien dat ik ook maar
iets van de grenzen van het gebed heb verminderd?’' Ik zei: ‘'Nee.’' Hij zei: '‘Want ik

begon ermee uit voorzorg tegen de vergissing van de satan. Ik hoorde de Boodschapper
van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Voorwaar, een dienaar bidt het gebed, maar

daarvan wordt slechts één tiende voor hem opgeschreven, negen tienden, acht tienden,
zeven tienden, zes tienden, vijf tienden, een kwart, een derde, de helft.”

[Goed] [Overgeleverd door Ahmed]

Ammar ibn Yasir (Moge Allah tevreden zijn met hem beiden) betrad de moskee en verrichtte
een  vrijwillig  gebed,  dat  licht  van  uitvoering  was.  Toen  hij  de  moskee  verliet,  volgde
Abdoellah ibn ‘Anama hem en zei tegen hem: '‘O Aba al-Yaqdaan, ik heb gezien dat je je
gebed verlicht hebt!’' Ammaar zei: '‘Heb je gezien dat ik iets van de pijlers, verplichtingen of
voorwaarden  van  het  gebed  heb  verminderd?’'  Hij  zei:  ‘'Nee.’'  Ammaar  zei:  ‘'Want  ik
verzachtte  het  voordat  de  satan  mij  afleidde.’'  Ik  hoorde  de  Profeet  (vrede  zij  met  hem)
zeggen: “Voorwaar, een dienaar bidt het gebed, maar het wordt slechts gedeeltelijk voor
hem opgeschreven: één tiende, of negen tienden, of een achtste, of een zevende, of een
zesde, of een vijfde, of een kwart, of een derde, of de helft.”
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