
Waarlijk, mensen zullen ophouden met het nalaten
van het bijwonen van het vrijdaggebed of Allah zal
een zegel op hun harten leggen, waarna zij tot de

achtelozen zullen behoren

Overgeleverd door Abdoellah ibn Omar en Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met
hen), dat zij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hoorden zeggen vanaf de
preekstoel: "Waarlijk, mensen zullen ophouden met het nalaten van het bijwonen van

het vrijdaggebed of Allah zal een zegel op hun harten leggen, waarna zij tot de
achtelozen zullen behoren."

[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De Profeet (vrede zij met hem) waarschuwde – terwijl hij op de preekstoel stond – tegen het
verlaten  van  het  vrijdaggebed  zonder  geldige  reden,  uit  nalatigheid  of  luiheid.  Hij
waarschuwde dat Allah hun harten zal verzegelen, waardoor ze niet langer in staat zijn om
de waarheid te volgen en zo tot degenen zullen behoren die achteloos staan tegenover het
goede en wiens zielen afkerig zijn van het verrichten van daden van gehoorzaamheid.
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