
Het bed van de Boodschapper van Allah (vrede zij
met hem) was van leer en opgevuld met palmvezels

Aïcha, de moeder der gelovigen, moge Allah tevreden zijn met haar, heeft gezegd: "Het
bed van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was van leer en opgevuld met
palmvezels. En bij Moeslim: "Het kussen waarop de Boodschapper van Allah (vrede zij

met hem) leunde, was van leer en opgevuld met palmvezels."
[Authentiek] [Overeengekomen tussen al-Boekhari en Moeslim]

Moeder der gelovigen Aïcha (moge Allah tevreden zijn met haar) bericht dat het bed waarop
de Profeet  (vrede zij  met  hem)  sliep,  vervaardigd  was  uit  gelooid  leer  en  gevuld  met
palmvezels en dat hetzelfde gold voor het kussen waarop hij zich leunde.
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