
Er zullen heersers komen die liegen en onrecht
plegen. Wie hen bevestigt in hun leugens en hen
helpt in hun onrecht, behoort niet tot mij en ik

behoor niet tot hem;

Overgeleverd door Hoedhayfa (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de Profeet
(vrede zij met hem) heeft gezegd: "Er zullen heersers komen die liegen en onrecht

plegen. Wie hen bevestigt in hun leugens en hen helpt in hun onrecht, behoort niet tot
mij en ik behoor niet tot hem; hij zal niet tot mijn waterbron komen. Maar wie hen niet

gelooft in hun leugens en hen niet helpt in hun onrecht, die behoort tot mij en ik behoor
tot hem en hij zal tot mijn bron komen."

[Authentiek] [Overgeleverd door Ahmed]

De Profeet  (vrede zij  met hem) informeerde dat  er  na zijn  overlijden heersers over de
mensen zullen komen die liegen en onrechtvaardig zullen handelen. Zij zullen zeggen wat zij
niet doen en oordelen met onrecht. Degene die zich tot hen wendt, hun leugens bevestigt of
hen  helpt  bij  het  onrecht  door  handelingen  of  door  uitspraken,  zoals  hen  bijvoorbeeld
juridische goedkeuring geven om dichter bij hen te komen of om hun gunst te verkrijgen, zal
geen band met mij hebben en ik heb geen band met hem; hij zal niet komen tot de bron van
al-Kawthar op de Dag des Oordeels. Maar wie hen niet benadert, hun leugens niet bevestigt
en hen niet helpt in hun onrecht, die behoort tot mij en ik behoor tot hem en hij zal bij mij
komen aan de waterbron op de Dag des Oordeels.
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