
Weet u wat beter is dan vasten, gebed en
liefdadigheid?

Aboe Darda’ (Moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalt dat de Boodschapper van
Allah (vrede zij met hem) zei: "Weet u wat beter is dan vasten, gebed en liefdadigheid?"

Zij zeiden: "Vertel het ons." Hij zei: "Het behartigen van goede relaties met familie en
naasten; want het verbreken van deze banden is vernietigend."

[Authentiek] [Overgeleverd door Aboe Dawoed en At-Tirmidi]

De Profeet (vrede zij met hem) vroeg zijn metgezellen: “Zal ik jullie iets vertellen dat beter is
dan het vele verrichten van vrijwillige vasten, gebeden en liefdadigheid?” Zij zeiden: “Ja,
vertel het ons.” Hij zei: “Het verzoenen tussen strijdende partijen, want vijandschap brengt
verdeeldheid, afstandelijkheid, haat en afkeer tussen de mensen teweeg. Wat voortkomt uit
het verbreken van familierelaties en naastebanden, namelijk de vijandigheid is een ondeugd
die  zowel  het  geloof  als  het  wereldse  leven  kan  vernietigen,  zoals  een  mes  het  haar
wegneemt.”
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