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“Voorwaar, ik ben niet gezonden om te vervioeken,
maar ik ben gezonden als een barmhartigheid.”

Overgeleverd van Aboe Hoeraira (moge Allah tevreden zijn met hem) dat er aan de
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd: “O Boodschapper van
Allah, bid tot Allah dat Hij de polytheisten vervloekt.” Waarop hij antwoordde:
“Voorwaar, ik ben niet gezonden om te vervloeken, maar ik ben gezonden als een

barmhartigheid.”
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

Er werd aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gevraagd om tot Allah te bidden
tegen de polytheisten. Daarop zei hij: “lk ben niet door Allah gezonden om te vervloeken, om
mensen uit te sluiten van Zijn genade of hen van het goede te beroven. Ik ben gezonden om
een bron van goedheid en barmhartigheid te zijn voor de mensheid in het algemeen en voor
de gelovigen in het bijzonder.”

https://www.sunnah.global/hadeeth/nl/show/66272
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