
Zweer niet bij afgoden, noch bij jullie voorouders

Van Abdoerrahman ibn Samoera (moge Allah tevreden zijn met hem ) werd
overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Zweer

niet bij afgoden, noch bij jullie voorouders".
[Authentiek] [Overgeleverd door Moeslim]

De profeet (vrede zij met hem) verbiedt het zweren bij de 'ṭawāghī', meervoud van 'ṭāghiya',
zijnde de afgoden die de polytheïsten naast Allah aanbaden, en die de oorzaak waren van
hun buitensporigheid en ongeloof. Hij (vrede zij met hem) verbiedt ook het zweren bij de
voorouders, omdat het een gewoonte was van de Arabieren in de tijd van onwetendheid om
bij hun voorouders te zweren uit trots en verering.
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